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Xanthi 
 

 
 
Gisteren is in de stad Fuenlabrada in Parque de la 
Solidaridad het standbeeld van generaal Mansurov onthuld. 
 
 

Haji Umar Dzhiorovich Mansurov, ook wel 
bekend als kolonel Xanthi, was politiek 
adviseur van Buenaventura Durruti en militair 
adviseur van het Republikeinse leger 
gedurende de Spaanse Burgeroorlog. Hij gaf 
ook leiding aan een speciaal detachment 
commando's "Cuerpo 14" die sabotage acties 
achter de vijandelijke linies uitvoerden. Hij 
was voor Ernest Hemingway een 

inspiratiebron om een van de hoofdpersonen van het boek 
"Voor wie de klok luidt" vorm te geven. 
 
 
Mansurov, geboren op 15 september 1903 in een klein dorpje 
in de Kaukasus, trad al op vijftienjarige leeftijd tot het Rode 
Leger toe en was betrokken bij vier oorlogen; de Burgeroorlog 
(1918-1921), de Spaanse Burgeroorlog, de Winteroorlog 
(1939-1940) en de Tweede Wereldoorlog. Hij ontving vele 
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onderscheidingen waaronder in 1945 "Held van 
de Sovjet Unie". 
 
Het monument is toestand gekomen dankzij de 
inspanningen van de twee verenigingen die 
zich bezig houden met het herstel van het 
historisch geheugen ( la memoria histórica), 
Archivo Guerra y Exilio (AGE) uit Spanje en de 
culturele organisatie Azanbék uit Noord-

Ossetië. Bij de onthulling was een speciale delegatie van de 
republiek Ossetië aanwezig onder leiding van de minister 
president van de republiek, Teimuraz Mansurov, die deelnam 
als vertegenwoordiger van de republiek, maar ook als een 
vertegenwoordiger van de familie. Verder was ook de Russische 
ambassadeur Yury Korchagin aanwezig alsmede de Russische 
onder-minister van Buitenlandse Zaken Alexey Meshkov. 
 

 

 
 


