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De plaats Santa Cruz de la Zarza, vlakbij Toledo, was een
belangrijk bolwerk tijdens de burgeroorlog in Spanje. In de
jaren 1936-1939 was het de basis van twee squadrons
van Sovjet-vliegtuigen die actief deelnamen aan de gevechten
van het Republikeinse leger.

Wat nog resteert van deze tijd is het huis waar de piloten
woonden. Maar ook zijn er enkele piloten die zijn omgekomen
in de strijd, begraven op de plaatselijke begraafplaats. Het
precies aantal en hun namen zijn niet bekend.

Voor hun staat op de begraafplaats een granieten obelisk met
de inscriptie in het Russisch en het Spaans: "Ter nagedachtenis
van de gesneuvelde Sovjet pilotenin Spanje tijdens de
Burgeroorlog 1936-1939 en begraven op deze begraafplaats.”
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