De vacantie der kinderen op
- Spandershorst

Zoals de ouders nog wel weten, moest df
leiding van het kinderkamp op Spander
horst, door de mobilisatie, de vacantie vo
de kinderen ontijdig afbreken. Het onder:
goed is zo vlug mogelijk ingepakt en d¢
'est werd naar Amsterdam meegenomet
€n verder uitgezocht. Maar zoals te begrij
pen is, hebben de Kkinderen in de drukt(
wel eens andere kleren dan de hunnel‘
meegekregen. Wij verzoeken dus nogmaal
dringend de ouders, die bemerkt hebben
dat de kinderen andere kleertjs meekres
gen, deze alsnog terug te sturen naar hel
adres van de Nederlandse Jeugdfederatia
Weteringschans 146, Amsterdam.

Misschien zullen de ouders het alreed
gezien hebben, maar we zijn er in geslaag
aan alle kinderen nog een laatste kamp-
Krant toe te zenden. In zoverre ze dezé
nog niet gekregen hebben, zullen ze de
krant nog toegestuurd krijgen.

Het is een prettig boekje, verlucht met
aardige plaatjes en.... geschreven door
de kKinderen zeif.

Het is een aardige herinnering aan een
helaas te vroeg afgebroken vacantie!

DE KAMPLEIDING.



